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10.30 uur: ko + kn

September

ko=kinderoppas . Zondag 7 september Zondag 14 september Zondag 21 september Zondag 28 septembr

1030 uur: ko +tn

1030 uur: ko +kn

Kerkdiensten

10.30 uur: ko + kn

ADRIAEN ds. Hans Schaap | ds. Hans Schaap dhr. Nico ds. Simon van der
JANSZKERK viering Heilig Bontenbal Vlies
Kasteelweg 50 Avondmaal

10.00 uur: ko+kn | 10.00 uur:ko+kn |10.00uur:ko+kn | 10.00 uur: ko +kn
PELGRIMSKERK ds. D. van Vreeswijl ds. ). Hagendijk ds. D. van Vreeswijk ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Heilig Avondmaal Samendienst

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

10.00 uur:
Ds. J. Brederveld

Collecte: Diaconie

09.30 uur:
Startzondag
Dienst in Bolnes
mmv. "de Zaaiers"
Ds. S. Kurtzahn

10.00 uur:
Ds. S. Kurtzahn

Collecte: Diaconie

10.00 uur:
Dhr. H. Wolterink

Collecte: Kerk

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:

Nw. SONNEBURGH |ds. E. van Rooijen | dhr. E. Leune dhr. C. Cornelisse | ds. K.M. Teeuw
v.b. HA. Heilig Avondmaal

10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. M. Boot Ds. H. Hummel
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Dhr. Gerard Kruit | Dhr. Alex Olsen Ds. Kees van der Niet
Maasstadzaal Geestelijk Verzorger Boeddhistische

Maasstad ziekenhuis bijeenkomst

11.00 uur:
SMEETSLAND Dhr. G. Kruit
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker
Groene Tuinkerk + Meerweide Groene Tuinkerk
Kerk aan de Maas Ds. E.A. van Halsema Mw. M. van Weerden

Ds. Stephan Kurtzahn

06-44 2273 30

stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 98

schaapherder76@outlook.com

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

06-46 64 22 98

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. Karin Bos

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Debbie Schroder
dschroder@aafje.nl

karin.bos@aafje.nl

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92

johan.bos@sonneburgh.nl

06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt
06— 36541515

Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Deze editie heeft als thema
Veelkleurigheid. Gelukkig zie je in de
kerk steeds meer hoe veelkleurig de
samenstelling van de gemeente is.
Niet alleen in leeftijd, afkomst en
cultuur, maar ook in manieren van
geloven, vormen van vieren, en het
leven van het geloof in de praktijk.
Soms kan verschil ongemakkelijk zijn.
Maar laten we ook erkennen dat juist
die veelkleurigheid een rijkdom is -
geen probleem om op te lossen, maar
een gave van God om te omarmen.

Het leukste van een kampweek op
school of van de kerk was altijd de
bonte avond. Zoveel creativiteit en
originele ideeén. Je zag precies wie
welke stijl en interesses had. En je
leerde elkaar op een heel andere
manier kennen.

De Bijbel spreekt ook over die bonte
verschillen. De gemeente is als een
lichaam met veel leden, elk met een
eigen functie. Allemaal anders,
allemaal onmisbaar. Met een eigen
stem en talent laten we samen iets
zien van Gods veelzijdigheid.

Laten we blijven luisteren naar elkaar,
in het vieren van onze verschillen en
in het zoeken naar wat ons samen-
bindt. Want geef toe: als iedereen
hetzelfde zou zijn, wordt het toch heel
saai?

Namens de redactie weer veel
leesplezier!

Germa van Veen
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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Overdenking

Veelkleurigheid

Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. — Efeziérs 3:19

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. — Openbaring 7:9

Van de redactie kreeg ik het woord ‘veelkleurigheid’
mee als thema voor de overdenking. Het eerste waar
ik bij dat woord aan moest denken is dat mensen
van verschillende culturen en huidskleuren samen
de kerk van Christus vormen. In onze westerse
wereld wordt er wel eens moeilijk gedaan over al die
verschillen tussen mensen. Het blijft soms een hele
uitdaging om elkaar te begrijpen en aan te voelen
met al die culturele verschillen. lk wil dat niet
bagatelliseren. Toch is het vooral mooi en kostbaar
als mensen van verschillende culturen samen
optrekken en elkaar aanvullen. Ik zie daarin een
glimp van het hemelse toekomstvisioen in het
Bijbelboek Openbaring over de “onafzienbare
menigte... uit alle landen en volken, van elke stam
en taal”
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Onze (PKN-) kerken zijn doorgaans helaas niet zo
divers en zeker geen afspiegeling van de diverse
bevolking van een stad als Rotterdam. Ik hoop en
bid dat we ons daarin als kerk(en) nog meer zullen
ontwikkelen. Hoe mooi kan het zijn als we als
gelovigen van verschillende culturen echt van elkaar
leren! De boodschap van Jezus is vanaf het begin
een samenbindende kracht geweest die bruggen
slaat tussen culturen, die mensen op een dieper
niveau met elkaar verbindt. Gelukkig kunnen we,
ook als onze kerken nog niet zo veelkleurig zijn, ons
wel verbonden voelen met die veelkleurige
wereldkerk: de vervolgde kerk, christenen in Israél,
Palestijnse christenen en christenen van alle
continenten en stromingen op deze aardbol. Via
collecten en giften, het lezen van nieuwsbrieven e.d.
kunnen we op afstand toch verbonden zijn.

Maar er is nog iets wat het woord veelkleurigheid bij
me oproept. De veelkleurigheid van de (wereld)kerk
is uiteindelijk een afspiegeling van de
veelkleurigheid van God zelf. God laat zich in zijn
Woord kennen als een God van overvloed en
diversiteit. De schepping getuigt daarvan: zoveel
verschillende planten, bomen en dieren, in allerlei
varianten... En wat een uiterlijke en culturele
verschillen zijn er tussen mensen onderling! Het kan
niet anders of God houdt van variatie en
veelkleurigheid. Als deze God zich bekendmaakt aan
mensen gebeurt dat op allerlei manieren. Dat zou je
best veelkleurig kunnen noemen. Ook het heilsplan
van God, de rode draad door de Bijbel heen, is
veelkleurig. Dat wat Jezus door zijn kruisdood en
opstanding heeft bewerkt laat zich niet in een enkel
woord of beeld vangen. Het is als een diamant waar
je van verschillende invalshoeken naar kunt kijken
en elke keer licht er weer een ander vlak op. Paulus
spreekt in de brief aan de Efeziérs over de
“veelkleurige wijsheid van God"” die door de kerk
bekend wordt gemaakt (Efeziérs 3:10, NBG-vertaling
1951) en over de vier dimensies van Gods liefde
(Efeziérs 3:19), die zd groot en veelzijdig is, dat je
elkaar als (wereld-)kerk nodig hebt om daar een idee
van te krijgen. Alleen “met alle heiligen” kunnen we
die veelkleurige liefde van God enigszins kennen en
daaruit leven. We hebben elkaar nodig!

Ik word blij van een woord als ‘veelkleurig’ Het straalt
leven uit, vreugde en overvloed. Dank God vandaag
voor veelkleurigheid en vraag hem om elke dag
weer verrast te worden door zijn veelkleurige liefde
en zorg. "Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. -
Veelvuldig blijkt uw trouw!" zegt Klaagliederen 3:23.




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Polychroom 10 Vertrouwd 11 Betaalpascode 12 Rooms-
katholiek (afk.) 13 Zei hij (Lat.) 14 Persoonlijk vow. 15 Naald-
boom 17 Geldkoffertje 18 Windrichting (afk.) 19 Familielid
21 Aangehecht takje 22 Benedictie 23 Slaperig 26 Plaats in
Drenthe 28 Muze van het minnedicht uit de Griekse mytholo-
gie 31 Volgend op 32 In het jaar des Heren (Lat. afk.) 33 Baai
36 Helleveeg 38 Okselverfrisser 39 Gezamenlijke gelovigen
(prot.) 41 Verhoogde noot 42 Fotografische term 43 Oude lap
45 Opnamelocatie 46 Gelofte 47 Public relations (afk.)
48 Oude lengtemaat van zes voet 50 Symbool voor helium
51 Roofzuchtige papegaai 52 Voornaamwoordelijk bijwoord
54 Vol plichtplegingen.

Verticaal

1 Veroordeling tot de helse straf 2 Houtsoort 3 Landbouw-
werktuig 4 Energiezuinig licht 5 Een teken van onderlinge
verstandhouding geven aan iemand anders 6 Openbaring van
de Heer 7 Voorzetsel 8 Symbool voor radon 9 In het Hebreeuws
is het roeach, in het Grieks preuma 14 Koon 16 Branieschopper
met vetkuif 17 Buur van Uganda 20 Eenheid van de Nederland-
se politie (afk.) 24 Aziatisch sultanaat 25 Bewijsmiddel voor
vermeende onschuld uit de middeleeuwen (ordale) 27 Haar
naam betekent in het Hebreeuws moeder van aile levenden
29 Herkauwer 30 Filmscéne die in één keer wordt opgenomen
{Eng.) 34 Plotse uitstoting van lucht met schurend geluid
35 Met vallen en opstaan 36 Verschijnsel 37 Aristocraat
39 Roofvagel 40 Internetextensie van Spanje 41 Gelatinege-
recht 44 Grootste uil 48 Boerenbezit 49 Ziekenhuisscanner
(Eng. afk.} 51 Kronieken (afk.) 53 Overdreven.
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maandag Lucas 14,15-24
dinsdag Lucas 14,25-35
woensdag Psalm 33
donderdag Deuteronomium 29,1-14 BI.' belleesrooster september
vrijdag Deuteronomium 29,15-28
zaterdag Deuteronomium 30,1-10
zondag Deuteronomium 30,11-20
maandag Deuteronomium 31,1-8
dinsdag Deuteronomium 31,5-18
woensdag Deuteronomium 31,19-29
donderdag Psalm 74
vrijdag Deuteronomium 31,30-32,14
zaterdag Deuteronomium 32,15-25
zondag Deuteronomium 32,26-35
maandag Deuteronomium 32,36-44
dinsdag Deuteronomium 32,45-52
woensdag Psalm 148
donderdag Lucas 15,1-10
vrijdag Lucas 15,11-20a
zaterdag Lucas 15,20b-32
zondag Lucas 16,1-9
maandag Lucas 16,10-18
dinsdag Psalm 38
woensdag Deuteronomium 33,1-7
donderdag Deuteronomium 33,8-12
vrijdag Deuteronomium 33,13-21
zaterdag Deuteronomium 33,22-29
zondag Lucas 16,19-31
maandag Deuteronomium 34,1-12
dinsdag Psalm 127,1-5




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

De opkomst, val en genade van koning David

Het boek 2 Samuel vormt het vervolg op 1 Samuel en
vertelt het indrukwekkende levensverhaal van koning
David, een man naar Gods hart, maar ook een mens met
diepe fouten. Het boek bestaat uit 24 hoofdstukken en
kan worden onderverdeeld in drie delen:

1. Davids opkomst tot koning (hoofdstukken 1-10)

Na de dood van koning Saul en zijn zoon Jonathan, rouwt
David intens. Hij componeert een klaaglied dat getuigt
van zijn respect voor Saul en zijn liefde voor Jonathan.
David wordt eerst koning over Juda, en na de dood van
Sauls zoon Isboseth, ook over heel Israél. Hij verovert
Jeruzalem en maakt het tot de politieke en religieuze
hoofdstad. Een belangrijk moment is het binnenhalen
van de Ark van het Verbond in Jeruzalem, waarmee

David God centraal stelt in zijn koningschap.

2. Davids zonde en de gevolgen (hoofdstukken
11-20)

In deze tragische fase begaat David overspel met
Bathseba en laat haar man Uria ombrengen. De profeet
Nathan confronteert hem met zijn zonde, waarop David
diep berouw toont (Psalm 51). Hoewel God hem

Thema's

- Gods trouw en genade: Ondanks Davids zonde blijft
God trouw aan Zijn verbond.

- Leiderschap en verantwoordelijkheid: David wordt
geprezen om zijn moed, maar ook geconfronteerd met
de gevolgen van zijn daden.

- Zonde en vergeving: Het boek toont hoe zonde
verwoestend kan zijn, maar ook hoe berouw leidt tot
herstel.

- Gods soevereiniteit: God leidt de geschiedenis, zelfs
door menselijke zwakheid heen..

Symboliek en theologische betekenis

- De Ark van het Verbond symboliseert Gods
aanwezigheid. Davids vreugde en dans bij de intocht van
de ark tonen zijn verlangen om God te eren.

- Het Davidische verbond (2 Samuel 7) is een
kernmoment: God belooft dat Davids nageslacht eeuwig
zal regeren. Dit verbond wijst vooruit naar Jezus Christus,
de Zoon van David.

« Psalm 51 en Davids boetedoening zijn krachtige
voorbeelden van hoe een gebroken hart door God niet
wordt afgewezen.

Historische en Culturele Context
2 Samuel speelt zich af in een overgangsperiode: van de
tijd van de rechters naar de monarchie. Israél verlangt

Tekst: Annet de Ruiter

vergeeft, blijven de gevolgen niet uit: zijn kind sterft, zijn
zoon Amnon verkracht Tamar, en Absalom komtin
opstand tegen zijn vader. Deze familiedrama’s leiden tot
burgeroorlog en diepe rouw bij David.

3. Bijzondere verhalen en psalmen (hoofdstukken
21-24)

Het slot bevat losse verhalen, waaronder een
hongersnood als gevolg van Sauls onrecht tegen de
Gibeonieten, Davids lofzang (vergelijkbaar met Psalm
18), en een volkstelling die leidt tot een plaag. David
toont berouw en bouwt een altaar op de dorsvloer van
Arauna, de plek waar later de tempel van Salomo zal
verrijzen.

naar stabiliteit en kiest voor een koning, zoals de
omliggende volken. God stemt toe, maar benadrukt dat
de koning onder Zijn gezag moet staan 3.

David regeert van circa 1011 tot 971 v.Chr.. Zijn
koningschap markeert de eenwording van Israél en de
vestiging van Jeruzalem als hoofdstad. Archeologische
vondsten zoals de Tel Dan Stele bevestigen het bestaan
van het "Huis van David" 3.

De boeken Samuel zijn onderdeel van een groter geheel
dat de geschiedenis van Israél vertelt, van de uittocht uit
Egypte tot de Babylonische ballingschap. Ze zijn
ontstaan uit verschillende bronnen en tradities, en
weerspiegelen zowel historische feiten als theologische
inzichten 1.en het bestaan van het "Huis van David" 3.

Slotgedachte

2 Samuel is een boek vol contrasten: overwinning en
nederlaag, trouw en verraad, zonde en vergeving. Het
laat zien hoe God werkt door gebroken mensen heen en
hoe Zijn plan van verlossing zich ontvouwt. David is niet
de volmaakte koning, maar zijn verhaal wijst vooruit naar
de ware Koning: Jezus Christus.
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Column Mark de Jager

Vrijwilligers in de kerk

Arbeid is misschien wel de belangrijkste afgod van de
eenentwintigste-eeuwse Nederlander. Zijn aanhangers
vinden we in mensen die een weekendje Gran Canaria tot
primaire levensbehoefte verklaren. Mensen met het credo
‘maximaal werken, om maximaal te genieten’ In de tempel
van de arbeidsgod zijn eenverdieners niet welkom, en de
fanatiekste afgodendienaars schuwen termen als
‘deeltijdsprinsesjes’ niet om mensen die voor andere
prioriteiten dan betaald werk kiezen op hun plek te zetten.

Arbeidsevangelist

De overheid faciliteert onze afgodendienst met allerhande
maatregelen om parttime werken te ontmoedigen, en
doorwerken tot hoge leeftijd te stimuleren. Neveneffect
van deze maatregelen is dat zelfs de hardste werkers aan
de onderkant van de samenleving nauwelijks rondkomen.

Een fanatieke arbeidsevangelist sprak laatst mijn
echtgenote aan: “Waarom werk jij eigenlijk niet?” De
beschuldigende ondertoon was niet verhuld. Mijn vrouw
mompelde iets over haar chronische ziekte, die fulltime
werken onmogelijk maakt. “O, ja, dus dat is het. Ik dacht
al” Aan het tweede deel van haar antwoord - de bewuste
keuze om voor ons gezin te zorgen - kwam ze niet toe.

Verwoestende effecten

Ik ben geen econoom, en mijn mailbox zal straks vast
volstromen met uitstekende economische argumenten
tegen deeltijders en eenverdieners. Toch heb ik ook een

beroepsmatige reden om te klagen, want ik zie de
verwoestende effecten van deze arbeidsafgoderij in de
kerk. Veel kerken vinden steeds moeilijker vrijwilligers.
Toen ik daar laatst over sprak met een kerkenraadslid,
deelde hij een uitstekend historisch inzicht: hij noemde
een rijtje namen op van gemeenteleden die als vijftigers
na hun VUT de kerk bestierden. Twintig jaar geleden waren
zij de motor van onze gemeente, ze waren betrekkelijk
jong en hadden zeeén van tijd.

Nu zijn mensen die tijd krijgen na hun pensionering vaak al
te oud om veel tijd in de kerk te stoppen. Of ze vinden dat
ze eerst nog recht hebben op voorncemde reisjes naar
Gran Canaria. Jongere gemeenteleden geven massaal aan
te druk te zijn voor vrijwilligerstaken, en geef ze eens
ongelijk. Als je allebei fulltime moet werken om je gezin te
onderhouden en je hypotheek te betalen, dan past daar
geen taak in de kerk meer bij.

effecten van dege
nbeidscfpoder in de
kerke



Tegen de culturele druk in

Onze vrijwilligersroeping kan pijnlijk botsen met onze
verslaving aan betaalde arbeid. Gelukkig zijn er ook mensen die
een tegenbeweging kiezen. lk denk aan de ouderling in
Groningen die een deel van zijn baan inleverde om missionair
werk te gaan doen. |k denk aan de vele vrijwilligers in mijn
gemeente die naast de zorg voor hun bedrijf en gezin tijd
vinden om pastoraat, kinderwerk of praktische hulp te bieden.
Ze noemen het niet zo snel een roeping, maar dat is het zeker
wel.

Zo zijn er tienduizenden mensen die, tegen de culturele druk in,
tijd vrijmaken voor een roeping die geen geld oplevert, maar
wel schatten in de hemel.

Aandacht voor roeping begint dus niet bij een eenzijdige focus
op predikanten. Het begint bij de vraag waar we onze tijd aan
geven: de god van de arbeid, of de Heer van de kerk.

7;,}5[ mgmm‘faen UdeN een

rweping die geen geld eplevert,
maar wel schatten in de
hemel

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk i

MNederland. Ga voor meer verhalen naar www.nd.nl.

U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.

Advertentie

Beeld: Dick Vos

Mark de Jager is protestants predikant in
Dwingeloo, is columnist en werkt ook als
missionair predikant voor Zuid-West
Drenthe. In 2019 werd hij uitgeroepen tot
Jonge Theoloog des Vaderlands.
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Roberta Flack en Donny Hathaway - Deel 1

Roberta Flack overleed op 24 februari dit jaar op
88-jarige leeftijd. Ze werd geboren op 10 februari 1937
in Black Mountain, North Carolina als dochter van Laron
en lrene Flack. Haar vader was een jazzpianist en
tekenaar.

Haar eerste muzikale ervaringen waren in de kerk van de
Lomax African Methodist Episcopal Zion Church waar ze
hymns en spirituals zongen.

Ze groeide op in Arlington, Virginia en daar zong ze af en
toe in de Macedonia Baptist Church. Vanaf haar 9e jaar
volgde ze pianolessen. Ze had leren spelen op een
afgeleefde piano die haar vader voor haar had gekocht.
Ze probeerde dan te spelen op de schoot van haar
moeder.

Toen ze 13 jaar oud was, mocht ze haar moeder Irene
vervangen als organiste bij het kerkkoor. Omdat ze als
kind enkele klassen mocht overslaan, kon ze op
15-jarige leeftijd al naar het conservatorium, waar ze
drie jaar later afstudeerde.

Daarna heeft ze Engels en muziekles gegeven in
Washington. Haar doorbraak kwam in de zomer van
1968 toen ze optrad tijdens een benefietconcert om
geld in te zamelen voor een kinderbibliotheek in het
getto van de stad. 7Ze werd gezien door de soul en jazz
zanger Les McCann, die een contract had bij Atlantic
Records. Bij een auditie speelde ze in 3 uur 42 nummers
voor producer Joel Dorn. Van haar debuutalbum, First
take, in 1969 werden 1.9 miljoen platen verkocht. Het
lied The first time ever | saw your face van folkzanger
Ewan McColl, werd een grote hit en kwam op nummer 1.
Het leverde haar een goudenplaat op voor 1 miljoen
verkochte exemplaren en was hit van het jaar.

Haar tweede album heette Chapter Two en markeerde
het begin van haar samenwerking met haar klasgenoot
van vroeger: Donny Hathaway. Hij was arrangeur en
begeleider. In de volgende editie meer over hem en de
duetten.

In 1973 had Roberta haar grootste hit met Killing me
softly with his song. Het was geschreven door Charles
Fox, Norman Gimbell en Lori Lieberman. Roberta kreeg
er twee Grammy's voor in 1974.

Het lied was geinspireerd door zanger Don McLean. Lori
Lieberman was bij een concert van hem en zij heef de
originele versie gezongen. Voor Roberta werd dit haar
grootste hit en het album werd dubbel platina.

Ze heeft 2 religieuze liederen opgenomen: | told Jesus en
Some gospel according to Matthew.

Van 1965 tot 1972 was ze getrouwd. In 2018 werd ze ziek
en in 2022 werd de ziekte ALS vastgesteld en kon ze niet
meer zingen en optreden. Ze stierf op 24 februari 2025
na een hartstilstand op weg naar het ziekenhuis in
Manhattan waar ze toen woonde.

Op 10 maart 2025 werd een herdenkingsceremonie
gehouden in de Abessynian Baptist Church. Lauren Hill,
die in 1996 ook een hit had met the Fugees met een
cover van Killing me softly, zong tijdens de herdenking
een eerbetoon samen met Wyclef Jean en Stevie
Wonder.

In de volgende editie meer over Donny Hathaway.

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com
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Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
. 010-497 84 41

& www.awielmak.nl = info@wielmak.nl

Q Bredencord Z, Rotterdam



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van J. Groeneweqg.

Liefde

Liefde kent geen grenzen
Houdt zich niet aan ongeschreven wetten
Heeft lak aan rang of stand
Het gaat haar puur om het gevoel
Wat alleen zij bij mensen los kan maken
In al haar eenvoud
Liefdevolle harten aan te raken

Liefde laat zich niet stoppen
Ze gaat dwars door alles heen
In de grootste puinhopen
Is zij de hoop die nog doet leven
Het kleine beetje licht in een verder donkere nacht
Met haar gloed die kan verwarmen
Zij die altijd daar verschijnt
Waar ze niet meer werd verwacht

Liefde die kan helend zijn
Voor hen die zijn verdwaald
In het labyrint van het leven
Voor hen die zoeken
Zonder het te vinden ¥
Zonder houvast in het zeker weten
Het allergrootste in het klein
De liefde overwint
Liefde zal voor eens en altijd bij ons zijn

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

11
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Een nieuw seizoen

Ik hoop dat u allen een fijne zomer heeft gehad. Voor de
een was het een heerlijke tijd met misschien een
vakantie in het buitenland, voor de ander waren het
moeilijkere weken omdat zij thuis zijn gebleven en hun
familie, vrienden en dierbaren hebben moeten missen.
Zelf heb ik genoten van heerlijke vrije weken en kon ik
ontzettend van de zomer, het weer en mijn familie
genieten.

De laatste dagen van onze reis door Noord - Italié en
Zwitserland waren wij aan de Zuidkant van het
Bodenmeer waar onze nicht met haar man woont.

Met enthousiasme en vreugde kijk ik nu weer naar het
nieuwe seizoen. Langzaam zullen wij met nieuwe
activiteiten starten zoals een gespreksgroep voor
mensen in de leeftijd 35+ en een gesprekskring over het
bijbelboek Prediker.

Omdat wij als gemeente van |Jsselmonde en Bolnes
steeds meer en intensiever samenwerken zullen ook alle
activiteiten gezamenlijk plaatsvinden. Vanaf 2026
probeer ik met de werkgroep eredienst van onze
gezamenlijke kerken de muziek een grotere plek in de
gemeente te geven. De bedoeling is dat wij ten minste
een keer per maand een solist of een koor in de dienst
hebben en misschien lukt het ook om in de 40 dagen
tijd een concertviering te organiseren.

Het nieuwe seizoen betekent dat wij ook steeds meer
samengaan. Alhoewel er in beide kerken diensten
blijven, zullen wij steeds meer vieringen gezamenlijk
doen en zullen commissies, werkgroepen en activiteiten
steeds meer worden samengevoegd.

Ik heb zin in het nieuwe seizoen en verheug mij op de
vele ontmoetingen met u.

Ik wens u allen een voorspoedig, liefdevol en mooi
kerkseizoen toe!

Gespreksgroep over het Bijbelboek Prediker
Met een groep gemeenteleden zou ik graag samen het
Bijbelboek Prediker lezen.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Wij kunnen hiervoor om de week samenkomen op
woensdagmiddagen om 13.30 uur. De ene week in mijn
werkkamer in Bolnes en de andere week in de Groene
Tuinkerk.

De start is: woensdag 24 september om 13.30-15.00
in mijn werkkamer in de Kerk aan de Maas te Bolnes.

Het boek Prediker is een van de fascinerendste boeken
uit de Bijbel. De auteur neemt ons mee in zijn zoektocht
naar de zin van ons leven. Waarom sterven goede
mensen soms jong, terwijl kwaadwillende mensen een
lang en gelukkig leven leiden? Waar zouden we ons dan
nog druk om maken?

Hoewel het boek geen concrete antwoorden geeft op de
vele vragen, wil het ons wel uitnodigen om van
binnenuit sterk en standvastig te worden.

Als u interesse heeft kunt u dat aan mij of een van de
bestuursleden doorgeven.

Hartelijke groet,
Ds. Stephan Kurtzahn.

In Memoriam

Op 9 juli overleed mw. Wouterina, Jacoba B W%
(Wouda) Jongenotter-Bravenboer, op de )
leeftijd van 83 jaar. En op dinsdag 15 juli
namen wij in de Groene Tuinkerk afscheid
van Wouda. Na een leven gedragen door
geloof, liefde en toewijding nemen wij in
dankbaarheid afscheid van mijn allerliefste vrouw, onze
zorgzame ma en lieve oma stond er boven de
rouwkaart.

Wouda leefde vanuit haar geloof en had oog voor de
zwakkeren en minder bedeelden in de samenleving. Ze
is altijd actief geweest in de kerk. Gestart met de
woensdag middagclub "de Harlekijntjes" in de Rank bij
de oude Hordijkkerk en was ze daarna contactpersoon,
liep met de Elizabethbode, het verjaardagsbusje,
regelde jarenlang de Wereldwinkel hier in de Groene
Tuinkerk en was Engel tijdens de advent voor de kerk.
Ze was niet van de organisatie maar van de uitvoering en
stond daarbij graag op de achtergrond. Wouda zorgde
dat de dingen gedaan werden, maar ook goed gedaan
werden. Daar voelde ze zich het meest prettig bij. Zo
heeft ze ook jarenlang de collectebus van het KWF
gelopen. Ze ging net zolang terug totdat ze iedereen in
de straat gehad had. Het typeerde haar.

We herinneren haar in dankbaarheid voor haar leven in
het licht van de Eeuwige. En we wensen haar man Hans,
haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte
en Gods troost toe in het gemis.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker Groene Tuinkerk



STARTWEEKEND VIEREN WE SAMEN

Aan het begin van het nieuwe seizoen is er een
Startweekend samen met beide gemeentes en wel op
13 en 14 september in Kerk aan de Maas.
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In het kort het programma: r 'f '“ﬂ'
- Op zaterdagmiddag willen we een gezellige middag
houden voor jong en ouder met een spelcircuit waar we
met elkaar een variant op het spel "Ik hou van Holland”
gaan doen. De inloop is vanaf 14.00 uur, om 14.30 uur
starten we met het spel, in teams.

- Na afloop is er een pannenkoekenbuffet, met vooraf
soep en natuurlijk een toetje!

- Op zondagmorgen:

- In de gezamenlijke kerkdienst zal het koor 'de Zaaiers' en
Karin de Rooij hun medewerking verlenen. Het thema van
deze kerkdienst is Geloofskracht. In de dienst, waarin

We hopen natuurlijk dat u komt!

nevendienst is, worden de aftredende ambtsdragers van
beide kerken bedankt, Joost Trouw bevestigd als
ouderlingkerkrentmeester en Carla Trouw voorgesteld als
1e scriba.

- Na de dienst is er koffie drinken in de grote zaal metiets
lekkers bij de koffie, o
aansluitend sluiten

we dit startweekend af met
een hapje en een drankje.

Wij stellen uw hulp en aanwezigheid erg op prijs op deze
dagen.

Helpt u mee en/of doet u mee? Want vele handen maken
licht werk!

We hebben uw hulp nodig bij:

Voor de zaterdag:

- Jong en oud die meedoen aan de het spel "Ik hou van
Holland”: de spellen die we daarbij gebruiken zijn goed
te spelen voor jong en oud(er)! ledereen kan hier aan
meedoen! Het gaat deze middag er om dat we in een
ontspannen sfeer en gezelligheid g
samen optrekken en plezier hebben! g
Alle spellen worden in teamverband [’ U i
gespeeld, de spellen kunnen zowel
zittend als staand gespeeld worden.

Als u iets aandoet in de kleuren rood- wit - blauw past
het helemaal in het thema van deze middag.

- Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de thee
en koffie.

- Gemeenteleden die pannenkoeken willen bakken.

- Gemeenteleden die pannenkoeken mee-eten.

- U kunt ook kiezen: meedoen met het spel en
pannenkoeken eten of alleen meedoen met het spel of
alleen pannenkoeken komen eten.

Voor de zondag:

- Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de thee
en koffie.

- Gemeenteleden die hapjes willen verzorgen voor bij het
drankje.

Voor de zaterdag geldt: graag aanmelden voor 8
september, zodat de pannenkoekenbakkers weten
hoeveel ze moeten bakken. Ook voor het indelen van de
teams is het handig om te weten wie er komen. Als u zich
aanmeldt geeft u dan ook door of u meedoet met de
spelmiddag en/of het pannenkoeken eten?!

Voor deze middag zetten we de Activiteitenpot neer, daar
kunt u een vrijwillige bijdrage voor de zaterdag in doen.
Wilt u cake bakken, koeken kopen, pannenkoeken bakken
of hapjes maken? Dan kunt u op zondag 31 augustus en
zondag 7 september een boodschappenbriefje
meenemen waarop staat wat u kunt maken en wanneer
we de boodschappen graag ontvangen. De kosten die u
maakt kunt u bij ons indienen!

Bijvoorbeeld: van een blok jong belegen kaas blokjes
snijden en samen met een druifje op een spiesje zetten
en dit op zondag meenemen naar de kerk. Of andere
hapjes klaarmaken. ]

Zo kunnen we met elkaar er
een geslaagd startweekend
van maken!

Doe jij, doet u mee?!

Na de kerkdienst op 31 augustus kunt u zich aanmelden
bij Joke, Wil en Janny, zij hebben dan ook de
boodschappenbriefjes klaarliggen om mee te nemen.

Na de kerkdienst op 7 september kunt u zich in de Groene
Tuinkerk aanmelden bij Mathea, zij heeft dan ook nog
boodschappenbriefjes bij zich .

Na de kerkdienst op 7 september kunt u zich in Kerk aan
de Maas aanmelden bij Wil en Janny, er liggen dan ook
nog boodschappenbriefjes klaar.

Heeft u op zaterdag vervoer nodig laat het ons weten! Per
mail of telefoon kan dat natuurlijk ook:

Joke Kooiman 06 272 747 26, jamkooiman@gmail.com
Wil Wendrich 0180 487050 / 06 820 664 97,
scriba@pgbolnes.nl

Janny van der Voort 0180 414101/ 06 400 184 20
vandervoortromeijn@gmail.com
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BLOEMENDIENST

Zondag 6 juli
Mw. Boot- de Zeeuw werd

op 3 juli 93 jaar

Zondag 13 juli
17 juli vierde mw. Van Esveld haar verjaardag

Zondag 20 juli
Mw. Van der Plas werd op 25 juli 86 jaar en kreeg vanuit

onze gemeente een mooie bos chrysanten.

Zondag 27 juli
29 juli een heel bijzondere dag voor mw. Van de Borden:

zij werd 102 jaar!
Wat een geweldige leeftijd!

Zondag 3 aug
Dhr. Lodder werd op 31 juli 93 jaar en werd verblijd met

een mooie bos bloemen.

Zondag 10 aug.
Mw. Den Hoedt mocht op 12 augustus 89 jaar worden

en kreeg een fijne ruiker van ons uit de kerk.

Zondag 17 aug.
Mw. Barendregt kreeg de bloemen voor haar 88e

verjaardag op 22 augustus.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Reini en ik hebben eind juli het bloemenkistje geleegd
er zat weer een heel mooi bedrag in van € 205,93

Op 27 juni een gift ontvangen via Dikkie van Hengel van
€ 10 voor onze bloemendienst
En op 3 aug. een gift van € 15 via de bankrekening.

Alle gevers heel hartelijk dank.
Zo kunnen we nog steeds de bloemengroeten brengen
iedere week.

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs rijden:
Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

31-08: Dhr. J.FK. Jungheim - Dienst in Bolnes
07-09: Dhr. A. van Splunter
14-09: Dhr.R. A. de Bruin
21-09: Dhr. J. Jongenotter

28-09: Dhr. J.FK. Jungheim gm0l i
05-10: Dhr. G.J. Buizer E “f

- Startzondag in Bolnes

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. Wouterina, Jacoba (Wouda) Jongenotter -
Bravenboer (83)

INSPIRATIE FESTIVAL TERSCHELLING
Kom naar het Inspiratiefestival Terschelling !
(17-19 oktober 2025)

Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op
Terschelling komt er weer aan, voor iedereen die
geinteresseerd is in geloof, betrokken bij de kerk,
gewoon op zoek naar inspiratie. Het thema dit jaar is
‘Jutten’: je laten inspireren door wat je niet zocht, maar
wat je zomaar vindt.

Laat je door een gevarieerd programma in kerken,
duinen, bos en strand verrassen door talloze
voorbeelden van kerk-zijn in deze tijd.

Het Inspiratiefestival op Terschelling wil mensen die zich
inzetten voor kerk en samenleving met elkaar
verbinden, een weekend lang op adem laten komen én
inspireren door een mix van activiteiten die een
opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke
praktijk.

Het Inspiratiefestival wordt
georganiseerd door de
Protestantse Theologische
Universiteit, de
Protestantse Kerk in
Nederland, de
Evangelisch-Lutherse Kerk,
de Raad van Kerken in Nederland en de gezamenlijke
kerken van Terschelling.

‘Jutten; daar gaat het om tijdens dit festival. Laat je
verrassen en vind wat je niet zocht.

Veel kerkbesturen, commissies, allerlei groepen, etc.
maken er inmiddels een gezamenlijke inspiratiereis van.
Dat organiseren genereert op zich al veel positieve
inspirerende energie.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Lijkt het je wat om gezamenlijk te gaan vanuit [Jsselmonde,
meld je dan bij mij en stuur een e-mail naar
groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Hartelijke groet,

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker




UITNODIGING VOOR DAGTOCHT SEPTEMBER:
Op dinsdag 16 september 2025 wordt er een dagtocht
georganiseerd met Verschoor Reizen.

Het wordt deze keer een geheel verzorgde dagtocht
naar Broek op Langendijk.
Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze
magistrale dagbeleving!
Het programma in een notedop:
11.00 uur: Vertrek vanuit Kerk aan de Maas
12.00 uur: Aankomst Broeker Veiling alwaar we de lunch
gebruiken.
13.00 uur: Rondleiding in het museumn van de Broeker
Veiling over het leven van de tuinders en hun
familie zo rond het jaar 1900.
Verrassende exposities:
* Het rijk der Duizend Eilanden
* De Veildag
14.00 uur: Rondvaart door het rijk der Duizen Eilanden.
15.00 uur: Hoogtepunt van de dag: U neemt plaats als
groentehandelaar op de Broeker Veiling.
16.00 uur: Afsluiting van de dag met borrel en
bittergarnituur.
16.30 uur: Aanvang reis naar huis.
18.30 uur: Terugkomst in Ridderkerk.
Eigen bijdrage € 60,= over te maken op banknummer:
NL61 INGB 0000 2056 29 o.v.v. Dagtocht September.

U kunt nog inschrijven maar VOL = VOL
Dikkie van Hengel en Ton den Hartog ( GTK team)

2
SING INN IN DE KERK AAN DE MAAS. ¥o g
Om alvast in uw agenda op te nemen: @ Ly
Er staan erin 2025 twee geboekt: op o 7
woensdag 1 oktober en op woensdag 3 december,
van 13.30 tot 15.45 uur in de Kerk aan de Maas.

De opzet blijft gelijk: kort rondje koffie, thema-
programma met pauze en voor wie wil een drankje na.
Thema is in oktober “over water” en in december “vol
verwachting”. Koorervaring is helemaal niet vereist: het
gaat om 'samen zingen en plezier!'

Er is ruimte voor toelichting door de begeleiders

- Jan van der Meer op het orgel en Wim & Ria Keijzer en
voor wat opkomt bij deelnemers.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis !!!

(al staat er wel een pot voor vrije giften).

Wil je meer weten? Bel met 06 50 22 82 50.
We zien u en jou graag!

Tot ziens, Ria Keijzer

BERICHT VAN HET COLLEGE VAN UW
Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk
In de laatste Kerkbalansflyer stond dat wij soms vragen
krijgen en dat we daarop terug zouden komen.

De eerste vraag: kost mijn lidmaatschap de kerk geld?
Het antwoord is ja. We moeten jaarlijks een vast bedrag
per lid afstaan aan de landelijke organisatie, de PKN,
met een mooi woord quotum genoemd. Daarnaast
worden we geacht bij te dragen aan de zogenaamde
solidariteitskas die bedoeld is om financieel zwakke
gemeenten te ondersteunen. Bij elkaar gaat het dan om
ruim € 25,- per lid per jaar. Dit kost uw lidmaatschap
van de kerk ons dus.

De tweede vraag betreft de bijdrage aan de
plaatselijke gemeente. Om die draaiend te houden
vragen wij u jaarlijks om een Vaste Vrijwillige Bijdrage
en/of een gift. Hoeveel? Dat hangt af van ieders
persoonlijke omstandigheden en er wordt gevraagd om
dat naar vermogen te doen. In dit verband zijn we
verheugd om te kunnen melden dat van het in januari
toegezegde bedrag voor 2025 (Aktie Kerkbalans)
inmiddels 80% ook daadwerkelijk is overgemaakt.
Uiteraard zijn we pas echt tevreden als de overige 20%
ook is overgemaakt. We vertrouwen erop dat dit ook
daadwerkelijk gaat gebeuren. Bedankt alvast!

De leden en belangstellenden die onze erediensten
thuis volgen, bewijzen wij een grote dienst.

Echter, hoewel deze service voor de kijkers thuis geen
geld kost, zijn er voor ons wel degelijk kosten aan
verbonden. Denk aan de afschrijving van de
investeringen, de abonnementen en het onderhoud.
Gelukkig begrijpen veel kijkers dat en storten geld op de
bekende bankrekeningnummers van onze kerk.

Met onze collega's van de Kerk aan de Maas in Bolnes
wordt intensief overlegd over de situatie die ontstaat na
het samengaan van onze gemeentes op 1 januari 2027.
Wat er de komende tijd gaat gebeuren, is dat er
enkele bankrekeningnummers zullen verdwijnen. Dit,
omdat geleidelijk aan meer gebruik gemaakt gaat
worden van de diensten en (nieuwe) bankrekening-
nummers van de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer).
Die adviseert ook om de Appostel app te gaan
gebruiken. In de Kerk aan de Maas is deze app al in
gebruik. Binnenkort volgt de introductie in onze
gemeente.

Over alle genoemde zaken krijgt u later uitgebreide
informatie. We houden u dus op de hoogte.

Een hartelijke groet van het CvK:

Ton van den Berg, Krijn Telleman, Arie Kooiman,
Ton van Schaik en Karel Jungheim
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BERICHT VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE GROENE TUINKERK

Namens de zendingscommissie kunnen we u melden dat
het project:

"SAMEN BIJBELLEZEN OPENT DEUREN IN PALESTINA"
afgelopen Pinksteren succesvol en met heel veel dank aan
u allen is afgesloten. We hebben het prachtige bedrag
van € 4.500,- kunnen overmaken naar Kerk in Actie.

We hopen van harte dat ook het inmiddels gestarte
project, dat gaat lopen tot Pinksteren 2026, eveneens
weer uw warme belangstelling krijgt : ...

Bijbel competitie stimuleert het
bijbellezen in Egypte

"Heel de kerk" was het thema van de New Wine
conferentie, die in juli is gehouden en waar een aantal
leden van de Pelgrimskerk en Adraen Janszkerk bij
aanwezig waren. Heel de kerk, dan denk je misschien aan
iedereen in de kerk jong en oud. Je niet kunt spreken van
mijn kerk, omdat iedereen samen nodig is in Gods kerk.
Daarnaast was er op de conferentie aandacht voor de pijn
die er in de kerk is. Pijn in het leven van mensen, pijn
soms veroorzaakt door christenen in een kerk. Hoe zal
God de kerk heel maken en heel de kerk gebruiken?

De verschillende raakvlakken van het thema aan de missie
van God en de genezing door God zijn besprokenin 12
verschillende diensten. Verder werden de dagen gevuld
met kleinere bijeenkomsten, soms heel sportief of
creatief, maar ook
inhoudelijke
workshops met
praktische zaken
die in een kerk
gedaan kunnen
worden. Voor
kinderen, tieners
en jong-
volwassenen was er een eigen programma.
Deelnemers merken veel van de liefde van God en het

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in
Nederland. Veel christelijke gezinnen daar hebben geen
geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse
bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen toch
bijbelverhalen. En hun familie doet mee!

Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een
bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De
kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder
de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun
ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele
familie aan de slag met de Bijbel.

Van harte aanbevolen!

U kunt uw bijdragen bij de uitgang van de kerkzaal in de
collectezak van de Zendingscommissie doen!

of overmaken op bankrekening NL32 INGB 0000563499
t.n.v. Zendingscommissie Geref Kerk.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Namens uw zendingscommissie, met een hartelijke groet,
Dikkie van Hengel en Bram van Splunter

werk van de Heilige Geest.

Bart Visser, directeur van New Wine, maakte duidelijk dat
het samen zingen zorgt voor eenheid in de kerk. Het
zingen van aanbiddingsliederen is niet alleen dat wij iets
geven aan God, maar als gemeente ontvangen wij op dat
moment onbewust iets van God. God moet wel muzikaal
zijn. In muziek zijn verschillende tonen, soms ook
dissonanten. Zingen is een verbeeldende kracht, want
samenzang wordt mooi omdat onze verschillende
stemmen een harmonie aangaan. Tenslotte noemde Bart
de vervul- lende kracht van samen zingen: Gods Geest
wordt (opnieuw) werkzaam.

Jurjen ten Brinke was de hoofdspreker op de conferentie.
Hij sloot aan bij de podcast De leerlingen en benadrukte
dat wij door God gemaakt worden. Sterker dan ons
gevoel of wat wij aan resultaten van ons geloof zien, zijn
wij een geliefd kind van God. Maar God stuurt ons ook
erop uit. Wat wij kunnen doen in die ‘vitzending' is
afhankelijk van onze relatie met Jezus. en gebeurt door
de kracht van God.

De volgende keer zal ik schrijven over het ministry team
en de helende kracht van de conferentie.
Antoinette Schram




Solidariteitskas

Begin september ontvangen alle belijdende leden een
brief of mail met het verzoek om bij te dragen aan de
solidariteitskas.

Solidariteitskas: Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat
gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig
en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land
dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.

Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00,
waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de solidariteitskas.
Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen
gemeente.

Doetu mee?
We rekenen op uw
solidariteit en bijdrage!

N

SKG Collect

Bij leden die in het verleden een machtiging voor incasso
hebben afgegeven, staat dit in de brief of mail vermeld.
Bij hen wordt op 15 september een bedrag van € 10
afgeschreven.

Andere mogelijkheden om te betalen zijn via onze
kerkapp, betaalverzoek of zelf een overschrijving doen.
Dit jaar bieden wij een nieuwe betaalmogelijkheid aan:
SKG Collect. Via SKG Collect kan de bijdrage met iDEAL
betaald worden. In de mail staat een link en in de brief
een QR-code naar SKG Collect.

Het gebruik van SKG Collect is nieuw voor onze
gemeente en we zijn nog bezig met de inrichting
hiervan. In de nabije toekomst willen we hier meer
aanbieden zoals een gift doen aan de Diakonie of de
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk.

Het College van Kerkrentmeesters
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Overledenen

Datum Naam Leeftijd

5juli dhr. CH. Wichers 83 jaar

9juli mw. G. Dodde-Ottens 97 jaar

12 juli mw. A.N. van Dongen-de Vroed

- o

\\\

Collecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Juni Kerkapp Bankrek. Totaal Juli Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie € 796,00 € 102,50 € 898,50 Collecte diaconie € 652,80 € 275,50 € 92830
Collecte kerk € 77470 € 182,50 € 957,20 Collecte kerk € B22,80 € 291,50 €1.114,30
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk
Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk
1 juni € 0,00 € 0,00 €90,15 €30,95
8 juni € 20,00 € 15,00 € 68,65 €43,55
15 juni € 10,00 € 10,00 €42,20 €34,95
22 juni € 0,00 € 000 €57,55 €39,00
29 juni €275,00 € 275,00 €64,05 €63,65
6 jul € 3500 € 3200  €54,00 €81.25 Seanytia (IR -cotls mut e casiuin
13 juli € 4005 € 4005  €3660 €43,90 van uw telefoon of tablet.
20 juli n.v.t n.v.t. €47,01 €51,10
27 juli nvt n.v.t. €69,45 €41,50
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Van de predikant

Rondom de diensten

Als ik dit schrijf, is het nog midden in de vakantie en zie ik
er weer naar uit om elkaar als gemeente weer te
ontmoeten, op zondag en op andere momenten!
Hopelijk hebt u en jij een goede zomertijd achter de rug.
Zondag 7 september is onze startzondag, als
startmoment van het nieuwe seizoen. lk mag dan zelf
voorgaan. Na de dienst willen we samen lunchen door
ons meegebrachte eten (zoet of hartig) samen te delen
en elkaar te ontmoeten.

Ock zondag 14 september mag ik zelf voorgaan. We
willen dan ook het Heilig Avondmaal samen vieren.
Zondag 21 september gaat onze Nico Bontenbal bij ons
voor. Zondag 28 september is ds. Simon van der Vlies
onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 30 juli jl. overleed dhr. Peter Maasbach op de leeftijd
van 75 jaar. Peter kwam de laatste jaren - als hij in
Nederland was (hij was geregeld in het buitenland) -
naar de AJK en voelde zich thuis bij ons. Hij zat meestal
op de rode stoelen aan de zijkant en bracht geregeld wat
gasten mee naar de kerk. De laatste weken verbleef hijin
hospice de Reiziger in Barendrecht. Op 5 augustus vond
de afscheidsdienst plaats in de AJK (in besloten kring) en
aansluitend de begrafenis op de begraafplaats
lJsselmonde. In de afscheidsdienst stonden we stil bij zijn
bewogen leven, de onrust in zijn hart, maar ook bij zijn
geloof in Jezus als zijn Heer en Heiland dat een
ankerpunt voor hem was. We stonden stil bij de troost
van Psalm 23: de Heer is mijn Herder. We wensen zijn
kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troost en
nabijheid toe in het gemis.

Zieken

Rianne van Mastrigt-Gorter is herstellende van de
hersenoperatie die ze onlangs heeft ondergaan. Haar
situatie gaat langzaam vooruit, maar het zal nog een
lange weg zijn.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Marjolein (van Goor-JKronenburg moest helaas weer even
opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege
complicaties na het breken van enkele ribben. Ze kon
daardoor niet mee met Dylan en de kinderen naar de
zomerconferentie van New Wine. Ze moet voorlopig nog
rustig aan doen.

Geraldine Geervliet-van den Hoek is begin van de zomer
kort opgenomen met pijnklachten in het
maag-/darmgebied. Het lijkt langzaam de goede kant op
te gaan, maar de klachten zijn nog niet weg op het
moment dat ik dit schrijf.

We wensen hen Gods nabijheid toe.

Kringen

De start van het nieuwe seizoen na de zomervakantie is
het beste instap-moment voor een (huis-Jkring! Meedoen
met een kring helpt je om nieuwe mensen te leren
kennen en relaties te verdiepen. Het is een belangrijk
aspect van gemeente-zijn. Op het moment dat ik dit
schrijf is nog niet duidelijk welke kringen met welke
onderwerpen er zullen zijn. We streven ernaar dat er voor
iedereen iets passends is. Houd de berichten hierover in
de maand september in de gaten (in de dienst / kerkapp
/ mailing).

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
10 september van 19:30-20:30 uur. Op de 4e woensdag
van de maand is er een gebedsmoment in de
Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle
gebedsmomenten zijn gezamenlijk voor Hervormd
lJsselmonde en Meer dan Beverwaard.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen blijft in principe op de eerste dinsdag van
de maand. Omdat ik de eerste dinsdag van oktober niet
kan, wil ik graag dinsdag 14 oktober (de 2e dinsdag)
starten met een nieuw thema en een nieuw seizoen.

Retraite
Zelf hoop ik in september een midweek mee te gaan met
een retraite voor voorgangers, georganiseerd door de 4e
musketier in Zwitserland. Ik ga regelmatig naar
ontmoetingsplekken waar je luistert naar verhalen van
anderen en veel met je hoofd bezig bent. Dat is op zich
ook waardevol. Maar deze retraite heeft een wat andere,
meer fysieke insteek. Dat is wat buiten mijn comfortzone,
maar ben benieuwd wat het mij brengt!

Hans Schaap




DANK!

Eind mei mochten we gedenken dat we vijftig jaar geleden
getrouwd zijn. We hebben het op Hemelvaartsdag gevierd in
een grote, maar besloten kring van familie, vrienden en

goede kennissen. Na een korte dankdienst in de Adriaen Advertentie

Janszkerk met Ds. Hans Schaap, maakten we een vaartocht

over de Maas. Een mooie dienst en een onvergetelijke dag! ‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf

Van harte willen we de Gemeente in de Adriaen Janszkerk en voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

de Pelgrimskerk bedanken voor het meeleven: de aandacht Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.

in het Kerkblad, de gebeden in de diensten, de persoonlijke Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

woorden en de kaarten die we ontvangen hebben. In het

bijzonder ook dank aan hen die meegewerkt hebben aan de

bijeenkomst in de kerk. ' \

Bovenal danken we de Here God voor Zijn rijke zegen over www.wbgu.nl

ons leven en voor het feit dat wij na een leven van verhuizen, Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

al ruim negentien jaar thuis mogen komen in IJsselmonde. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Irene en CorBert de Rooij-Wildeman

7 september  Bastiaan Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
B B AT " D 14 september  Bastiaan Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635
b N e 21 september - Aad Schuijer 06 286 26 274
Ak 28 september -

Nieuwe aanmeldingen bij Wil 5chuijer:
0180412141

Helaas zijn op de andere zondagen geen mensen beschikbaar om te rijden. Er zijn op de andere zondagen wel mensen
die graag naar de dienst willen komen. U kunt helpen als u zich opgeeft om mensen naar de kerk te brengen. Het kost
echt niet veel tijd om voor en na de dienst een paar mensen te halen en te brengen. Denk er niet te lang over na en meld
u gewoon aan als chauffeur.

Opgeven en meer info bij Wil Schuijer per email wschuijer@hotmail.com of telefonisch 06 30721980.

A Er zijn weer diverse bezoeken gebracht aan gemeenteleden
die een kroonjaar of een jubileum mochten vieren:
i Er is elke week oppas tijdens Op 22 juli en op 24 juli vierden respectievelijk dhr. en mevr.
de diensten. Boer - Vlot en dhr. en mevr. Rijssen - Korporaal hun 55-jarig
- huwelijk.
Op 7, 21 en 28 september is er Op 8 augustus mocht dhr. G. Been 85 jaar worden.
. kinderdienst. Op 14 september
3 is er tienerdienst. U allen namens de gemeente van de AdriaenJansKerk van
harte gefeliciteerd en Gods Zegen gewenst voor de
& toekomende tijd.
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Terugblik

Vandaag, 22 augustus, genieten we nog een paar dagen
in de directe omgeving van familie en vrienden. Hiervoor
waren we o.a. een tweetal weken in Sardinié. Het was

goed: een mooi eiland, schitterende stranden, heerlijk
eten etc. Vandaag is het ook de inleverdatum van de
kopij van dit kerkblad, vandaar dat ik me achter de
computer waag. Maar ik hou het deze keer beperkt. Maar
ondertussen is het ook weer goed om komende week
“het werk weer op te pakken’, mensen te ontmoeten,
bezig te zijn in de gemeente met God en geloof.

Vooruitblik

Het gemeenteweekend (12-14 september) staat in de
steigers. Mocht u nog wat verdere info willen hebben,
neem dan contact op met Corlinde Domenie. Komende
week willen we ook de startzondag (21 september)
verder invullen. Een samendienst waarin we ook nog stil
staan bij de overgang van een aantal jongeren naar de
tieners. Wellicht zingen we die ochtend de top-3 van de
Pelgrimskerk. Aansluitend is er een gezamenlijke
maaltijd. Via de zondagsbrief wordt u verder
geinformeerd.

Ook het kringwerk gaat in de komende weken weer
opstarten. Meld je aan bij Johanna de Sterke, het is echt
de moeite waard. Om zo met elkaar in gesprek te gaan
over het geloof, over datgene wat ons in het leven
bezighoudt.

Ook in het nieuwe winterseizoen willen we met de
Bijpelochtenden doorgaan. Elkaar even weer zien en
spreken, met elkaar in gesprek gaan over een gedeelte
uit de Bijbel. We denken in het nieuwe seizoen na over
een aantal gelijkenissen van de Here Jezus. De eerste
ochtend is op 15 oktober.

Goed om nog even te melden dat de collectes van het
vorige seizoen, groot € 234,85, bestemd zijn voor de
Stichting Ontmoeting. Dank voor uw bijdragen.

Follow Me wordt weer opgestart. De uitnodigingen
daarvoor komen, als het goed is, via de app bij jou
binnen.

En als laatste zien we uit naar mooie, gezegende
ontmoetingen met God en elkaar tijdens de zondagse
erediensten.

Omzien naar elkaar

Dank aan Wim Biezepol, Marjolein Bol en ds. CorBert de
Rooij voor hun inbreng en/of bereidheid om in de
afgelopen weken het pastoraat te verzorgen. Voor zover
ik weet zijn er momenteel geen gemeenteleden
opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn er genoeg zorgen
(geweest).

Dhr. Tom den Daas moest opnieuw geopereerd worden
aan zijn heup. Heftig, maar gelukkig was er daarna weer
een plek voor hem in ‘Smeetsland’ om te revalideren. En
ondertussen keert hij zeer waarschijnlijk een dezer
dagen terug naar huis. Daar is hij, samen met zijn vrouw
Marga, heel blij en dankbaar voor. Dat laatste is ook
mevr. W.E.M. Valk-Huisman. Ze heeft nu onderdak
gevonden in ‘Meerweide’ en hopelijk kan en mag ze daar
blijven. Mevr. Riet Akkerman-de Jonge werd in de
afgelopen maand(en) twee keer geholpen aan haar oog.
Alles is gelukkig goed gegaan waarvoor ze heel
dankbaar is. En zoals het ook op de zondagsbrief al werd
verwoord: bijzonder dat ze mag ervaren dat de Heere het
gebed hoort en ook verhoort.

Gods kracht voor u en jou, ook voor hen die niet bij name
genoemd worden. ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij
zorgt voor UY'




Giften

In de afgelopen maanden ontving ik de volgende giften:
1x € 25,- t.b.v. het werk van de diakenen; 1x €20,- t.b.v. het
jeugdwerk. En voor het werk van de kerkrent- meesters:
2x €50,- 1x€25,- en 1x£€20,-. En al wat eerder ontving Wim
Biezepol een gift van € 150,- (€ 100,- bestemd voor het
kerkelijk werk en € 50,- voor het kerkblad). Nogmaals heel
hartelijk dank!

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen? Bijvoorbeeld over de preek.

Ik ben meestal van dinsdag tot en met vrijdag in de
Pelgrimskerk. En natuurlijk ook telefonisch en via de mail
bereikbaar: 06-19636126 / ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft u/heb jij behoefte aan
een gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik! Lang
niet alles komt mij ter ore.

Interview door Heleen Maas-de Jonge

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Job (28) en Gerlinde (27) Metske. We hebben twee
kinderen: Bram (3) en Eef (1). We hebben elkaar ontmoet
in onze studententijd in Utrecht, waar we respectievelijk
Informatica en Engels en Filosofie studeerden. We wonen
inmiddels 5 jaar in Rotterdam.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?
We zijn ruim een halfjaar geleden verhuisd binnen
Rotterdam en we vinden het belangrijk om lid te zijn van
een kerk in de wijk. We willen in onze eigen wijk bijdragen
aan de opbouw van de kerk.

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

Het is heel fijn dat de gemeente niet zo groot is; je voelt je
snel thuis omdat het makkelijk is om (bijna) iedereen te
leren kennen. Het is ook heel leuk dat er voor alle
leeftijden kinderwerk of oppas is, ondanks het feit dat de
gemeente niet groot is!

Is er een bepaalde bijbeltekst of lied die jullie in het
bijzonder aanspreekt?

Gerlinde: Het hele bijbelboek Prediker is troostvol als je
moeite hebt met het onrecht van het leven en als je God
niet begrijpt. Ook leuk als je van filosofie houdt.

Job: Het lied Hoe groot zijt Gij. Dat is een heel complete
geloofsbelijdenis die me elke keer weer raakt.

In Christus verbonden, ook namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Bloemen
De afgelopen weken zijn de bloemen met een groet en ter
bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk
gegaan naar;

13 juli Rianne van Mastrigt-Gorter
20 juli fam Tuijl

27 juli mw. Poot-Kras

3aug mw.Reymerink

10 aug mw. Valk

Met vriendelijke groet,
Joke Viot

Waar genieten jullie van?

We houden van kamperen, wandelen, lezen en lekker
koken. Bram houdt van verven, verhaaltjes luisteren en
puzzelen en Eef houdt vooral erg van alles met knopjes en
lampjes.

Wat zouden jullie aan de lezers willen meegeven?
Hoewel het soms praktisch lastig is om taken te hebben in
de kerk als je kleine kinderen hebt, is het wel heel
waardevol om toch moeite te doen om actief te blijven in
je gemeente. Zo verlies je minder snel binding met de
kerk en daarmee met je geloof.

Groetjes,
Job en Gerlinde Metske




Samen

Zangdiensten Breepleinkerk

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur
zondag 14 september

Organist: Martin Mans.

Medewerking MK HCM; o.l.v. Arjan Breukhoven.

Zondag 28 september
Voorganger: ds. Panc Vermaat.

Organist: Martin Mans.
Medewerking: Mannenensemble "Laudate”; o.l.v. Adri Poortvliet.

' Twaalfde Ridderkerkse Orgeldag
Op zaterdag 13 september 2025 is het Nationale Orgeldag.
Deze dag wordt voor de twaalfde keer de Ridderkerkse
Orgeldag georganiseerd.
Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu
weer overdag drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd
met een gratis toegankelijk miniconcert (duur circa half
uur). 's Avonds is er een gratis slotconcert (duur circa 5
kwartier) in de Singelkerk.

* 1e miniconcert: 10:30 uur in de Ichthuskerk
(Leeflang-orgel) te Ridderkerk-Drievliet (Vlietplein 1).
Organisten: Mark de Jong en Jan Peter Teeuw.
Programma: werken van o.a. Da Bergamo, Paradisi en
Boéllmann.
* 2e miniconcert: 13.00 uur in de Koningkerk (Van
Vulpen-orgel) te Ridderkerk- Slikkerveer (Juliana van
Stolbergstraat 44). Muzikanten: Jan Peter Teeuw (orgel),
Corné van der Giessen (panfluit). Ze brengen samen een
vrolijk en gevarieerd programma ten gehore.

Advertentie

Grafgedenkstenen

elgentijds

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

“$ TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland)
wvoealsluis, |

Berkel en Rodenrijs, Goes

3e miniconcert: 15:30 uur in de Sionskerk (Van den
Heuvel-orgel) te Slikkerveer (Baden Powellstraat 2).
Organist: Jan Peter Teeuw. Programma: werken van
Guilmant, Widor, Tambling en een koraalbewerking van
Herman van Vliet.

* Slotconcert 20:00 uur in de Singelkerk (Van den
Heuvel-orgel) (Kerksingel 2). Organisten: Cornelis den
Ouden en Jan Peter Teeuw. Zij spelen composities van o.a.
Mendelssohn, Dupré, Bossi, Boéllmann en Weaver.

Collecte voor de onkosten van deze orgeldag na afloop. In
het programmaboekje zal meer informatie over de
bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd's en
bladmuziek verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.

ledereen van harte welkom!




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJIK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Bastiaan de Ruiter 06 - 229 32 635
Pelgrimskerk
Dhr. Hans Welter
Redactie:
Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
kerkblad. ajk@kerkinijsselmonde.nl
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl

010-483 07 64

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 19 september 2025

18.00 uur voor het magazin van oktober
2025 met het thema:

Maria

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk {0.a. VVB)....ccoeereee...NL10 INGB 0000 1886 02
of ..o NLO9 RABO 0159 0964 80
[BIF [s] ¢ e ...NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...cnneesNL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat..............NLE1 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst.......cccumcminninnnn. NLO2 INGB 0003 8639 79

tnv. ). Busse - Dekker swel MK van der Meer - Koole
NL10 INGB 0000 1886 02

NLOS5 INGB 0000 2864 68

[L0=] 9 =Uo [ Lo
Collectebonnen. . s

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba: Helma Paul
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
Usselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27

23



24

Veel

Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met eén oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn bloembakje zit

een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerrie!’ denkt Kik,
‘ik droom!” ‘Héla! Hallo neef!’ kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!’ Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij
vandaan?’ ‘Van heel VER!" kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,
met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!” Kik kan zijn ogen
niet openhouden.

e )
4

Versje

Van buiten, van verre, kwam jij hier erbi).
EN sommigen zeiden: nee, hier wonen WL]. /
Lk kende veel mensen, maar niemand als jij, /
Je kon mooi vertellen en maakte ons blij. '

Uit de Bijbel

righeidp KiK

‘lk SLAAP ’s nachts, Maki,’ zegt hij. ‘’Kom morgen maar
terug’ ‘Oké. Tabé!’ Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP! roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hoort hier niet!” Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat is fijn.

Jij vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

) We knikten en Klikten meteen vanaf de start.

Ik ken nu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wij zijn elkaars gasten, van hart tot hart.

God verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.
Op het heetst vah de dag zat Abraham i de ingang van ziin tent.
Toen hij opkeek, zag hi) even verderop plotseling drie mannen staan.
onmiddellijlk snelde hij de tent uit, Naar hen toe. Hij boog diep en zei:
‘Heen wees toch zo Joed uw dienaar hiet voorbij te gaah.

Hi) haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan

ziin gasten voor. Terwl]l zij aten, bleef hi) bij hen staan onder de boom.
Waar is Sara, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar in de tent, artwoordde hi).
Toen zei een van hen: Tk kom over precies een jaar bij u terug en dan zdl
uw Vrouw Sara een zoon hebben. Uit Genesis hoofdstuk 18:1-3 en 8-10
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